
Herberg van 1891 tot 1919

De N50, de gewestweg van Brugge naar Kortrijk, werd aangelegd in 1750 onder Oostenrijks bestuur.  
Voordien moest alle verkeer via de kleine, veelal onverharde wegen van dorp naar dorp. Gronden wer-
den onteigend en de nieuwe weg liep kaarsrecht van Kortrijk tot Ingelmunster, behalve een knik aan 
de Acanthus. Dit was om het traject buiten Lendelede te houden. In die woelige tijd was er nog kans 
dat Lendelede zou ingepalmd worden door Frankrijk. De Kalseyde van Brugge naar Kortryck was een 
tolweg. Her en der stonden tolhuisjes met een slagboom (barriere) waar tol geïnd werd voor de voer-
tuigen. Café De Barriere was zo’n tolhuis. De tolbeambte, of zijn echtgenote, was in vele gevallen tevens 
herbergier(ster). Zoals hier. Petrus Lecluyse en zijn vrouw Rosalie Vanderhaeghe kwamen hier in 1891 
wonen. Ze baatten De Barriere uit tot ze in 1899 naar het Franse Croix Saint-Pierre trokken. Klompen-
maker Gustaaf Tack, getrouwd met Elodie Kindt, komt in hun plaats.  In 1901 is de beurt aan bakker 
Adolf Vansteenkiste en zijn echtgenote Maria Therese Vermeulen. Adolf was de zoon van Petrus uit De 
Jager en hij was de vader van Manilla (Laura) die later cafébazin van achtereenvolgens de Vlasbloem en 
De Jager zou worden. De laatste herbergierster was hier Elodie Tuyttens, gehuwd met vlaswerker Cyriel 
Gryspeert. In 1919 kwam er hier een smidse annex winkel met Achille Delaere aan het smessevier en zijn 
echtgenote Hermanie Pieters in de winkel. Wat zij precies verkocht konden we niet achterhalen. 
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Cafés van Hulste 

De Barriere 
Brugsesteenweg 77

Café De Barriere anno 2017

Uitbaters: 
1891 Petrus Lecluyse x Rosalie Vanderhaeghe 
1899 Gustaaf Tack x Elodie Kindt
1901 Adolf Vansteenkiste x Marie Therese Vermeulen 
1908 Cyriel Gryspeert x Elodie Tuyttens
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